
Jinreis 
Romania 2K25



Beste Jinners en ouders,
Pak je rugzak, trek je stevigste wandelschoenen aan.. want binnen een paar maand vertrekken we

eindelijk op kamp naar het mysterieuze en magische Roemenië! 🏕
Een land van dichte bossen, hoge bergen, warme mensen en — naar het schijnt — af en toe een

verdwaalde bruine beer. We hebben het afgelopen jaar enorm hard gewerkt om volop te genieten van
onze buitenlandse reis dus wij hebben er alvast enorm veel zin in! 💪

Wat jullie mogen verwachten? Epische wandeltochten door de gebergten, bezoek aan interessante en
hippe steden, … ( de rest houden we als verrassing), maar uiteraard véél plezier. We zetten in dit

kamphuberke graag alles op een rijtje zodat jullie goed voorbereid op reis kunnen vertrekken.
Tot in Roemenië!

Groetjes van jullie favoriete leiding 🧭🛶

VERTREK EN TERUGKEER

We starten onze reis in de vroege uurtjes. We vliegen op donderdag 10 Juli om 8u25 vanuit Charleroi
naar Boekarest, Roemenië.

Zet die wekker drie keer, want het wordt vroeg opstaan. We hebben uiteraard ook vervoer nodig naar
Charleroi dus hierbij doen we graag een oproep naar enthousiaste ouders die taxi willen zijn richting de

luchthaven. De praktische verdeling hiervan regelen we verder via Whatsapp.
Op 21 juli nemen we om 15u10 het vliegtuig terug van Boekarest naar Charleroi. 

Inschrijven
Inschrijven kan zoals gewoonlijk via ons gebruikelijke kanaal, Stamhoofd. Dankzij ons harde werk

doorheen het jaar, vragen we enkel aan de ouders om de vliegtuigtickets te bekostigen.Dit is normaal al
reeds geregeld doorheen het jaar.

BELANGRIJK: Aangezien sommigen van jullie nog geen 18+ zijn, vragen we aan de ouders een ouderlijke
toestemming voor verblijf in het buitenland. Dit is verplicht voor elke minderjarige. Je kan de

schriftelijke toestemming verkrijgen bij de gemeente. 

Medische zaken
Medische fiches worden online ingevuld via Stamhoofd. Medicatie mag zelf bijgehouden worden door de

jinners (jullie zijn ondertussen al oud en wijs genoeg ;) ).

De leiding is altijd bereikbaar via de oudergroep op Whatsapp. De ouders kunnen daar ook af en toe een
update en wat sfeerbeelden verwachten van onze reis. We kunnen ons ondertussen al inbeelden dat

sommige jinners wel eens radiostilte kunnen houden richting het thuisfront 🙂.

Contactegegevens (In geval van nood)



Wat nemen we mee? 
Trekrugzak/ duffel bag!!!!! (belangrijk dat iedereen een compacte valies heeft waarmee

die makkelijk kan rondreizen)
Kousen

onderbroeken
Toiletgerief 

Voldoende schoenen ==> wandel schoenen! Tip Salomons
Zomerkleren: shortjes, t-shirts, topjes Warme trui/ lange broek 

Zonnenbril en zonnencrème
 Regenjas 

Gsm en lader ID + kopie ID Zakcentje 
 Drinkfles

Goed Humeur ;)
….

Wat nemen we niet mee? 
Drank
Drugs

Wapens

Wij kijken er alvast super had naar uit!
De JINLEIDING XP.


