
dingohuskydingohuskydingohuskydingohuskydingohuskydingohuskydingo 

Huberke December-Januari- Februari 
 

Vergaderingen 

Vrijdag 6/12 (19u- 21/ 22u): Warmste week vergadering  

Ik had koud brr brr. Maar deze warmste week zal dit allemaal veranderen!!! Kom allemaal het goede 

doel steunen door te smullen van lekkere pannekoeken en chocomelk! MMMMMMMMMMMMMM 

Vrijdag 13/12 (19u-21/22u): Vrijdag de 13de vergadering 

Boe! … het is Vrijdag de 13de! Hopelijk hebben jullie vandaag niet teveel ongeluk gehad (of ervoor 

gezorgd, jullie stoute kindjes grrr!) Neem allemaal jullie zwarte kat mee, wij zorgen voor de ladder :) 

Kom op tijd, maar wees voorzichtig… de pech van de dag zou zomaar kunnen toeslaan! 

Vrijdag 20/12 (19u-21/22u): Hohoho vergadering 

Ho ho ho ho! Ho? Ho ho! 

Ho ho hoooooo, ho ho ho! 

Ho! Ho ho, ho ho ho... 

Ho ho? Ho ho. Ho ho ho! 

HOOOOOOOOOOOOOO! 

Vrijdag 27/12 (19u-21/22u) : Wezijnbijnanieuwjaarendekerstmanisnetvertrokkenvergadering 

WOOOW dubbele feestdag ofwa amai man da ga derover zo twee keer feesten en twee keer zoveel 

eten straks lijken jullie allemaal op Kasper!!! (Mopje we houden van Kasper) Maar wat geen mopje is 

is dat we veel gaan eten!!! Dus eet maar niet te veel, want ge zult nog wa plaats nodig hebben :) 

Vrijdag 3/01 (19u-21/22u): Wie is Suruchi-vergadering? 

Na een spetterend avontuur in het verre Vietnam, waar ze waarschijnlijk pho heeft gegeten tot ze er 

zelf een noodle van werd, is onze geliefde leidster terug op vertrouwde grond! Suruchi heeft niet 

alleen een koffer vol souvenirs, maar ook een hoofd vol verhalen over rijstvelden, drakentempels, en 

misschien zelfs een brommer die nét niet uit elkaar viel. 

Trek je avontuurlijke schoenen aan, want met Suruchi erbij wordt dit scoutsjaar gegarandeerd nóg 

exotischer. Welkom thuis, wereldreiziger! 

Vrijdag 10/01 (19u-21/22u): Bert, er zit een banaan in je oor vergadering 

De Epische Zoektocht van Leider Marden en Rinus naar het Magische Voorwerp 

Het begon allemaal op een dag toen Leiders Marden en Rinus op hun scooter door het bos 

raceten, met hun favoriete snacks in hun rugzakken en het gevoel dat ze iets groots zouden 

meemaken. Marden had al weken een rare droom gehad over een magisch voorwerp, iets wat 

hun levens voorgoed zou veranderen. En wat was dat magische voorwerp, vraag je je af? Nou, 

daar kwamen ze pas later achter… 

Op een dag, toen ze bij de kant van de weg stopten voor een boterham met pindakaas, verscheen 

er plotseling een mysterieuze oude man. Hij had een lange baard die bijna op de grond sleurde, 
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en een hoed die waarschijnlijk te groot voor hem was, want hij moest hem constant recht 

houden. 

“Jullie zijn de gekozenen!” riep de man dramatisch. “Jullie moeten het magische voorwerp 

vinden dat de wereld zal redden van… verveling!” 

Marden keek naar Rinus, die met zijn mond vol pindakaas alleen maar “Huh?” zei. 

“Wat bedoelt u precies?” vroeg Marden voorzichtig. 

De man keek mysterieus. “Het voorwerp ligt diep verborgen in de bergen. Het heeft de kracht 

om elke saaie dag in een avontuur te veranderen. Het is het enige ding dat… het ultieme plezier 

brengt!” 

Rinus sprong op. “Ooooh, een videogame!” 

“Nee,” zei de man, zijn ogen schuddend. “Dit is veel groter. Dit voorwerp heeft de kracht om… 

je ogen open te doen voor de waarheid.” 

Marden en Rinus keken elkaar aan. Wat kon dat voorwerp nou zijn? Wat was zo bijzonder aan 

het ‘magische voorwerp’ dat zelfs de oude man er zo geheimzinnig over deed? 

Dus, gewapend met hun verrekijkers en een map die ze zelf hadden getekend, begonnen Marden 

en Rinus aan hun avontuur. Ze wandelden door bossen, over bergen en zelfs door een 

modderpoel die er niet zo lekker uitzag. Ze ontmoetten bizarre wezens zoals een pratende 

eekhoorn die hen vroeg om een goeie grap te vertellen, en een in slaap gevallen kikker die hen 

waarschuwde voor de “verboden berg”. Maar niets stopte hen. 

Na dagen van zweten, wandelen en af en toe een gevecht met een onterecht boos uitziende boom, 

kwamen ze eindelijk aan bij een geheimzinnig, mistig gebied. In het midden stond een grote 

stenen tafel, en op die tafel lag het magische voorwerp, glinsterend in het zonlicht. 

Marden en Rinus kwamen dichterbij, hun hart bonzend van nieuwsgierigheid. Ze raakten het 

voorwerp aan… en daar lag het, in al zijn glorie: 

Een DVD. 

De dvd was simpel, met een opvallend kleurrijk ontwerp. Op de voorkant stond in grote letters:  

“Bert en Ernie, 90 minuten kijkplezier.” 

Marden keek naar Rinus. Rinus keek naar Marden. 

“Is dit het…?” zei Marden, zijn stem een beetje onzeker. 

“Dus dit is de reden voor de reis? Een DVD van Bert en Ernie?” vroeg Rinus met een blik 

van ongeloof. 

Marden schraapte zijn keel en zei: “Dit is geen gewone dvd, Rinus.  

Dit… dit is Bert en Ernie, 90 minuten kijkplezier. Het zal ons laten lachen, zelfs op de meest 

saaie dagen. Het is… het ultieme wapen tegen verveling!” 
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Rinus sloeg zijn handen voor zijn gezicht. “Dit is zó episch!” zei hij. “We hebben dit voorwerp 

echt gevonden! De kracht van lachen, van de beste duo ooit!” 

Ze staken de dvd in hun zak en begonnen de terugreis naar huis. De reis had misschien langer 

geduurd dan verwacht, maar de beloning was het absoluut waard. Wie had ooit gedacht dat de 

oplossing voor al hun problemen simpelweg kijkplezier was? 

Toen ze thuis aankwamen, zetten ze de dvd op en plofden neer op de bank, klaar voor 90 

minuten van pure magische comedy. Het was niet zomaar een dvd… het was een avontuur op 

zichzelf. 

Want zoals Bert en Ernie altijd zeggen: “Als je samen kunt lachen, dan heb je alles wat je 

nodig hebt.” 

En zo geschiedde kindertjes, de mooie film die we deze avond zullen kijken (of een andere :) 

 

Vrijdag 17/01 (19u-21/22u): Kasper-is-hopelijk-niet-gebuisd-op-zijn-examen vergadering 

Haha hopelijk wel.  

 

Vrijdag 24/01 (19u-21/22u): Wolven Got Talent vergadering 

Vandaag gaan we checken of dat jullie wel iets kunnen. Wij denken alvast van niet. Vandaag is het 

aan jullie om het tegendeel te bewijzen. Bereid alvast een wonderbaarlijk showtje, dansje, kunstje, 

zangje, dansje, gedichtje, politiek speechje of TEDtalkje voor, om iedereen te verbazen. En kijk 

minstens 5 seizoenen van Belgium’s Got Talent, want het kan in jullie voordeel spelen.  
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Vrijdag 31/01:  Geen vergadering 

Na een lange examenperiode moet jullie leiding even uitblazen, vanaf volgende week ontvangen we 

jullie weer met veel enthousiasme op zondag! 

Letterlijk wij op dit moment: 
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Zondag 9/02 (14u-17/18u): Gebrek aan inspiratie vergadering 

Gegroet wolven, 

Vandaag krijgt u de eer en verantwoordelijkheid om de rollen om te draaien: de leiding zal niet 

langer de vergaderingen voorbereiden, maar u wordt uitgenodigd om de creatieve kracht achter de 

spellen en activiteiten te zijn. Het is een kans om niet enkel onze tijd te vullen, maar ons ook 

werkelijk te verrassen en uit te dagen. Wij verwachten dan ook geen alledaagse bezigheden, maar 

een spel dat ons intellect, onze strategie en ons plezier in gelijke mate prikkelt. 

Wij verzoeken u dan ook met de hoogste ernst om met een voorstel te komen dat aan deze 

verwachting voldoet, want de lat ligt hoog. 

Hoogachtend en met verheugde anticipatie, 

Uw geadoreerde leiding der wolventak 

 

 

Zondag 16/02 (14u-17/18u): Hopelijk-is-Tedesco-al-ontslagen vergadering 

Leer dit liedje tegen deze vergadering, dan krijg je een extra vieruurtje!: 

Domenico, oh Domenico, je hebt je best gedaan, 

Met de Rode Duivels strijdend voor elke overwinning, keer op keer, heel voortvarend, 

Maar de tijd is gekomen, de druk is te groot, 

En helaas, beste Domenico, je hebt ons niet kunnen voortstuwen naar de top van de groot. 

Refrein: 

Domenico, het is tijd om te gaan, 

De Duivels hebben meer nodig, dat is duidelijk nu en dan, 

We hopen op een nieuwe weg, met frisse moed en kracht, 

Bedankt voor alles, Domenico, en slaap wel deze nacht! 

Vers 2: 

De lijnen waren te zwaar, het team had soms niet het vuur, 

De tactieken vielen niet altijd, je was de leraar maar niet altijd de vuur, 

We hebben je altijd gewaardeerd, dat staat vast, 

Maar het is tijd voor verandering, het is niet altijd een last. 

Refrein: 

Domenico, het is tijd om te gaan, 

De Duivels hebben meer nodig, dat is duidelijk nu en dan, 

We hopen op een nieuwe weg, met frisse moed en kracht, 

Bedankt voor alles, Domenico, en slaap wel deze nacht! 

Bridge: 

We zullen je niet vergeten, je inzet was echt groot, 

Maar soms is de realiteit hard, en de dromen die we hadden, bleven in de boot. 

Met een nieuw gezicht voor de taak, een frisse blik op het spel, 

De Rode Duivels wachten op een toekomst, hopelijk beter en fel! 
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Refrein: 

Domenico, het is tijd om te gaan, 

De Duivels hebben meer nodig, dat is duidelijk nu en dan, 

We hopen op een nieuwe weg, met frisse moed en kracht, 

Bedankt voor alles, Domenico, en slaap wel deze nacht! 

Outro: 

Dus vaarwel, Domenico, de tijd is nu gekomen, 

De toekomst roept, en het spel moet verder stromen. 

 

Zondag 23/02 (14u-17/18u): Brainrot vergadering 

Wie van jullie is de meest Skibidi Ohio rizzler??? Wie heeft de meeste LVL GYATTT om Livvy Dunne te 

boxen op Fortnite? Wat is het level van jullie AURA? Sowieso min aura voor iedereen die niet komt 

en back to the lobby. Vandaag gaan we samen mewen en zien wie de beta’s zijn, en wie de sigma’s. 

We gaan veel still water drinken: those who know:                   Hopelijk komen jullie zonder 

Balkan stare naar de scouts, want anders komt Baby Gronk jullie moggen:  

MANGO MANGO MANGO                                                           

 

Jeugdjournaal. (2023, oktober 13). Er komt een Skibidi Toilet-film en tv -serie [Afbeelding]. Jeugdjournaal. https://jeugdjournaal.nl/artikel/2530180 -er-komt-een-skibidi-toilet -film-en-tv-serie  

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2530180-er-komt-een-skibidi-toilet-film-en-tv-serie
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Ons scoutsuniform bestaat uit: 

Ṋ Een korte! (groene!) broek. 

Ṋ Een beige scoutshemd. 

Ṋ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

Ṋ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

 

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:  

wolven@scoutshubertus.be  

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Dingos: 

Lennert: +32487448817  

Rinus: +32472987084  

Kasper: +32478516491  

Marden: +32468463770  

Suruchi: +32485386652 (Vanaf 3 januari bereikbaar)  

Elise D: +32470391470 

Huskys: 

Sil: +32468 33 55 24  

Bas: +32468 41 90 50  

Brecht: +32474 87 34 56  

Elise C: +32493 96 91 48  

Kamiel: +32479 54 02 60  

Lotta: +32485 67 05 98 

  

 

 

 


