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Huberke maart-april-mei 
 

Vergaderingen 
 

Wist je dat: 

- bijna iedereen al in Vigo zijn bed heeft gekotst 

- de leiding kei goed kan puzzelen, koken, studeren, mario karten, zzzz 

- Finn 3 lange broeken heeft 

- Xander a.k.a roadman rekenmachines verkoopt 

- Bo altijd een topje draagt 

- Milou haar eigen voeten adoreert 

- Mervyn stinkvoeten heeft 

- Andreas een walktie talkie meehad op midweek 

- Wie tf is Frederik 

- Bente nog nooit een volledige vergadering heeft gedaan 

- Corneel een kanaal doorheen zijn hoofd heeft 

- Laurens nu officieel terug 5 tenen heeft  

 

 

Zondag 3/03 (14u-18u): S-vergadering 

De letter S staat symbool voor moederenergie of Kundalini-energie. Je hebt vast 

weleens een moeder horen roepen naar haar kind: loop rechtop! Dit wordt meestal 

letterlijk opgevat. Maar figuurlijk gesproken wil de moeder die naar haar kind roept: 

loop rechtop! dat haar kind met een rechte en sterke houding in het leven staat. 

 

Zondag 10/03 (14u-18u): T’is tijd voor Carnaval MERELBEKE  

De letter T staat symbool voor de weg die de mens bewandelt tot God. Het leven 

biedt een ieder vele uitdagingen. Het zijn juist vaak de moeilijkste uitdagingen die ons 

dichter tot ons geloof en vertrouwen in God brengen. 

 

Zondag 17/03 (14u-18u): U-vergadering 

De letter U staat symbool voor een kelk. Wij komen uit een bron van licht en 

liefde. Wij zijn licht en liefde. Wij gaan ooit terug naar ons oorspronkelijke thuis 

van licht en liefde. 

De ziel die de letter U in zijn naam draagt, vangt in de U-vormige kelk licht en 

liefde op en straalt dit ook uit. Een mooie affirmatie die past bij de letter U gaat 

als volgt: ‘Ik vul mij met licht en liefde, ik straal licht en liefde uit, ik ben een 

dienaar van het licht’. 

Zondag 24/03 (14u-18u): V-vergadering 
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De letter V staat symbool voor vrede. Wij wensen allemaal vrede op aarde. Vrede op aarde bereiken 

wij door vrede te vinden in onszelf en in ons omringende wereld. 

Vrede vind je in jezelf door te beseffen dat wij hier op aarde zijn om te leren en dat 

‘fouten’ daarom bij het leven horen. Vertrouwen in een blauwdruk, jezelf en anderen 

vergeven en liefhebben, is de weg naar vrede alom. De ziel die de letter V in zijn naam 

draagt, is een vredestichter. Je begrijpt de lessen van het leven en je streeft naar vrede! 

Je vindt vrede in en om je heen! 

 

Zondag 31/04: (14u-18u): Pasen 

Geen vergadering, vrolijk pasen! 

 

Zondag 07/04 (14u-18u): W-vergadering 

De letter W staat symbool voor wijsheid en weten. De mens die met wijsheid 

geboren is, is gezegend. Wijsheid komt van binnenuit. Het is een innerlijk weten. 

Het is het besef dat wij hier op aarde zijn om te leren via onze levenslessen. 

 

Vrijdag 12/04: Spaghettiavond Givers en Pio’s  

Op 12 april organiseren de Pio’s en givers hun jaarlijkse spaghettiavond.  

Allemaal welkom voor ambiance en heerlijke spaghetti (Meer info volgt).  

 

Zondag  14/04 (14u-18u): GEEN VERGADERING 

We zijn nog allemaal heel moe van een hopelijk geslaagde spaghettiavond. We geven iedereen dus 

tijd om even batterijtjes op te laden voor start van nieuwe schoolweken na de paasvakantie! 

 

Zondag 21/04 (14u-18u): X-vergadering 

De letter X staat symbool voor communicatie. Een open en eerlijke 

communicatie en ons inleven in de zienswijze en de belevingswereld van de 

ander, kan veel problemen en misverstanden hier op aarde oplossen. 

 

Zondag 28/04 (14u-18u): Y-vergadering 

De letter Y staat symbool voor leiderschap. Door de eeuwen heen zijn er dienaren 

en leraren geweest die anderen onderwijzen en kennis op vele gebieden doorgeven. 

Een leraar heeft een voorbeeldfunctie niet alleen in het doorgeven van kennis maar 

ook in de wijze waarop hij in het leven staat.  

 

Zaterdag 04/05 (14u-18u): Zzzzzzzz-Sportdag   
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Meer info volgt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✔ Een korte! groene! broek. 

✔ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor 

kapoenen maar wel een aanrader). 

✔ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

✔ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

 

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 

givers@scoutshubertus.be met als subject: Givers 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Laurens: 0495 27 83 18 

Simon: 0472 79 99 34 

Lotte: 0468 11 65 21 

Finn: 0485 17 42 18 

Manon: 0493 50 28 90 

Corneel: 0472 59 28 36 
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