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Huberke December-Januari- Februari 
 
Wist je dat: 

- Wisd je dat uun spelinkswetstreid tussen Daan en Fin niet lang zau duuren 
- Yelco zijn haar nog steeds niet goed ligt  
- Milou en Fien heel verwonderd zijn  
- Bo het woord ‘verwonderd’ niet meer kan horen 
- Je niet ziek kan worden van de kou (geen lange broeken dus)  
- Een tang heel hard op een GSM kan lijken  
- Annabel van iets te dicht bij de stoelen heeft bekeken  
- Andreas heel mooie panorama’s kan maken  
- Lieke en Miryem heel graag parmaham vasthouden  
- Finn iets te hard met ponpoemen gooit  
- Yelco een stok in zijn poep heeft gekregen (van zijn vrienden, niet van de leiding)  

 

Vergaderingen 

Vrijdag 08/12 (19u- 22u): I-VERGADERING  

De letter "I" is een fascinerend symbool in ons alfabetisch arsenaal. Slank en rechtlijnig, staat 
deze letter vaak centraal in woorden die individualiteit, identiteit en introspectie belichamen. 
Het is de negende letter in het Latijnse alfabet en heeft een prominente rol in talloze talen 
over de hele wereld.  

 

Vrijdag 15/12 (19u-22u): Jarmste week vergadering (J-VERGADERING) 

🔥De warmste tijd van het jaar staat weer voor de deur want binnenkort 

vlammen we met z’n allen voor Opgroeien Zonder Zorgen.🔥 

Als scoutswerking willen we aandacht besteden aan dit thema en zoals ieder jaar 
organiseren wij De Warmste Vergadering.  

Tijdens de vergadering van 15 december zijn de ouders en sympathisanten 
welkom op de scouts om te genieten van een warm kampvuur en voorzien wij 
lekkere chocomelk☕ en glühwein🍷 aan een klein prijsje. Jullie kunnen ook 

genieten van verse, zelfgemaakte pannenkoeken aan een vrije bijdrage🥞. Zo 
hopen wij een mooie inzamelactie te krijgen en zo ons steentje bij te dragen aan 
een wereld zonder zorgen. 

Vlammen jullie mee?🔥 
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Vrijdag 22/12 (19u-22u): K-VERGADERING 

De letter "K" is een krachtig karakter in ons alfabet, met zijn kenmerkende scherpe vorm 
en unieke klank. Als de elfde letter in het Latijnse alfabet heeft de "K" de capaciteit om 
woorden een stevige en doelgerichte uitstraling te geven. 

 

 

Vrijdag 29/12 (19u-22u) : L-VERGADERING De letter "L" is een elegante en 
slanke vorm in ons alfabet, met zijn opvallende rechtopstaande lijn en subtiele 
bocht aan de top. Als de twaalfde letter in het Latijnse alfabet heeft de "L" een 
veelzijdige rol in taal en symboliek. De mooiste namen beginnen ook met deze 
letter  

 

Vrijdag 05/01 (19u-22u): M-VERGADERING  

De letter M staat symbool voor moeder-energie. Moeders brengen balans in de 
wereld. Zij bemoedigen en zijn verzorgend. Moeders geven het mooiste geschenk 
van het leven door… namelijk het leven zelf. 

De letter M heeft 3 poten. Deze verwijzen naar de drie opgaven. De ziel die de 
letter M in zijn naam draagt, heeft 3 opgaven in het leven te vervullen. Van mooie 
muziek geniet je. Muziek brengt je in balans zodat je je taak in het leven goed kunt 
vervullen. Je staat bewust in het leven. Je bent liefdevol, sociaal en verzorgend 
naar anderen toe! 

Vrijdag 12/01 (19u-22u): N-VERGADERING  

De letter "N" is een opvallende en veelvoorkomende karakter in ons 
alfabet, met zijn kenmerkende twee rechtopstaande lijnen die door een 
dwarsbalk met elkaar zijn verbonden. Als de veertiende letter in het 
Latijnse alfabet speelt de "N" een cruciale rol in het vormen van woorden 
en het overbrengen van betekenis. 

 

Vrijdag 19/01 (19u-22u): O-VERGADERING 🅾 

De letter 🅾 staat symbool voor perfectie. Een cirkel of de letter 🅾 staat symbool 
voor rond, heel, compleet of oneindig. In feite streven wij er in het leven naar om te 
beseffen dat wij heel en compleet zijn. 

De zon is rond en straalt licht en warmte uit. De ziel die de letter 🅾 in zijn naam 
draagt, straalt warmte en licht uit. Je zult alles doen om als de zon warmte en licht uit 
te stralen! je schittert als de zon! 
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Vrijdag 26/01 (19u-22u): P-VERGADERING 

De letter P staat symbool voor potentie. Het leven bestaat uit een nooit ophoudende 
cyclus van mogelijkheden. Wij hebben een vrije wil en vanuit onze vrije wil maken wij 
voortdurend keuzes. 

De keuzes en besluiten, in het groot en in het klein, die wij dagelijks maken, bepalen 
de richting die ons leven opgaat. De ziel die de letter P in zijn naam draagt, is zich 
bewust van de vele keuzemogelijkheden die er zijn in het leven. Je gaat daardoor met 
veel kracht en enthousiasme aan de slag. Je bent altijd bezig, met veel bezieling! Je 
maakt plannen met pit!! 

 

 

 

Vrijdag 02/02: GEEN VERGADERING 

Na een lange examenperiode gaat de leiding even uitblazen, vanaf volgende week verwelkomen we 
jullie weer met veel enthousiasme op zondag! 

Vanaf nu beginnen de vergaderingen weer op zondag 

Zondag 11/02 (14u-18u) : Q-VERGADERING 

De letter Q staat symbool voor de verbinding met het universum. Wij leven hier op 
aarde om lessen te leren en innerlijk te groeien. Als wij klaar zijn, gaan wij terug naar 
onze oorsprong, terug naar de plek waar wij ooit vandaan kwamen. 

Iedereen houdt altijd en eeuwig een onzichtbare verbinding met waar zij vandaan 
komen, met het universum. De ziel die de letter Q in zijn naam draagt, is zich bewust 
van zijn verbinding met de geestelijke wereld. Je bent hierdoor intuïtief en gevoelig. Je 
bent hebt veel inspiratie en je bruist van nieuwe ideeën. Je kunt je creatief heel goed 
uiten! Je geeft je intuïtie de vrije loop! 

 

Zondag 18 /02 (14u-18u): R-VERGADERING 

De letter R staat symbool voor realiteit. Wij worden allemaal geboren met een 
missie, met een levensdoel. Toeval bestaat niet, zo ook niet in de letters van je 
naam. In de letters van je naam ligt een deel van je levensdoel besloten. 

Een groot deel van ons leven lopen wij in vergetelheid rond. Wij zijn ons vaak niet 
bewust van ons levensdoel dat besloten ligt in onze blauwdruk. De ziel die de letter 
R in zijn naam draagt, is diep van binnen in contact met zijn missie hier op aarde, 
maar staat tevens in de realiteit met beide benen op de grond. Je bent tegelijkertijd 
spiritueel en praktisch ingesteld! Je geeft blijheid en betekenis aan de realiteit! 

Woensdag 21/02 - zaterdag 24/02: MIDWEEEEEEEEEEEEK  

OOOOOOOO midweek, super leuk. Meer info volgt. 

Zondag 25/02: GEEN vergadering 

Na onze o zo fantastische midweek zijn wij nog even aan het bekomen. Er is dus geen vergadering, 
tot volgende week. 
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Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✔ Een korte! (groene!) broek. 

✔ Een beige scoutshemd. 

✔ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 
groepsleiding). 

✔ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 
groepsleiding). 

 

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:  

giver@scoutshubertus.be  

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Laurens: 0495 27 83 18 

Simon: 0472 79 99 34 

Lotte: 0468 11 65 21 

Finn: 0485 17 42 18 

Manon: 0493 50 28 90 

Corneel: 0472 59 28 36 

  

 

 
 
 

 


