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Huberke September-Oktober-November

Hoihoi, ik ben Jasper en ik geef dit jaar mijn vierde jaar leiding. Ik zie

er misschien wat intimiderend uit, maar gelukkig bedriegt schijn

vaak. Dit is natuurlijk niet het geval als je stout bent, want dan zal ik

streng moeten zijn. Ik ben een gentenaar en daarmee dus ook nen

echte buffalo, maar daarnaast weet ik ook bijna alles over star wars.

Sommigen onder jullie kennen mij misschien nog als bagheera van de

welpen, maar na 2 jaar mogen jullie mij eindelijk eens aanspreken met mijn echte naam.

hallowww ik ben Jorunn. Sommigen kennen mij misschien als de zus van leider

Lars maar ik ben veeeeeel leuker. Ik hou van eten, paardrijden en chillen met de

vrienden. Het is mijn eerste jaar als leiding en hopelijk met jullie ook mijn beste

jaar. Ik ben dan wel het enige meisje, maar ik kan goed mijn mannetje staan.

Voor een gesprekje groot of klein kan je altijd bij mij zijn.

Yooo drerries, ik ben Marden. Ik ben ook een eerste jaar leiding en dat geef ik

direct aan de leukste tak van de scouts! Ik ben graag elke dag actief bezig dus

heb altijd zin in een potje voetbal of pingpong (wie durft mij uit te dagen???),

maar een chill matchke FIFA spelen vind ik ook niet erg. Ik hou ook wel van een

feestje met goede harde muziek, maar van aard ben ik zelf heel rustig. Zorg wel

dat je mij niet verwart met een van de andere wolven, want mijn lengte komt

bijna in de buurt van jullie lengtes. Ik kijk er al naar uit om met jullie het een wijs

jaar vol met plezier ervan te maken!

Sommigen van jullie weten al wie ik ben! Namelijk Wolf… nee nee dit is geen

mopje, ik noem echt Wolf! Zot eh, Wolf bij de Wolven, zo grappig hahaha. Ik ben

nu 3de jaar leiding en zoals ik al zei gaan sommigen mij nog kennen van vorig

jaar bij de wolven! Ik ben zeer sportief en ben dus altijd te vinden voor een

potje voetbal! Ik hoop dat het een evenleuk jaar als vorig jaar wordt of wie weet

NOG leuker zelf!!! Ik kijk er al naar uit!
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uuu, ik ben Lyas en dit is mijn 3e jaar leiding, sommigen onder jullie zullen mij

al kennen van de welpen vorig jaar. Ik hou van voetbal, gamen en natuurlijk de

scouts! Ik ben ook geboren en getogen in Gent dus natuurlijk nen buffalo.

Alleszins heb ik super veel zin in het scoutsjaar. Oooooooohhhhh

YYuuw, ik ben Brecht. Jullie herkennen mij waarschijnlijk als 1 van de sterkste

mannen van de scouts. Maar onder al mijn spieren zit een klein hartje. Ik ben

gestopt met voetballen omdat ik liever met Wolven voetbal in plaats van het

hoge niveau bij Bottelare. Ook ik ben een eerste jaar leiding maar dat zullen

jullie niet merken hoor. Allee tot binnenkort e gastuh!

Vergaderingen

Zondag 17/09: Overgang

Vandaag worden welpen wolven of misschien heb je geluk en mag je nog een jaartje wolf blijven.

(Meer info volgt via mail)

Weekend 22/09 - 23/09: Hubertusfeesten
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Dit jaar organiseren we de 3de editie van de Hubertusfeesten. Op vrijdag 22/09 is het onze

Hubertusquiz. Zaterdag 23/09 genieten we samen van de prachtige foto’s van de kampen. Eindigen

doen we 's avonds met een heerlijke BBQ. Inschrijven kan via de volgende link.

Zondag 24/09: Geen vergadering

De leiding is nog volop aan het opkuisen van ons prachtige weekend.

Zondag 1/10: (14u-17): Cuberdonvergadering

Joepie, de eerste echte vergadering met mijn nieuwe leiding. Maar wie is mijn leiding eigenlijk? Ben

ik nu een husky of een dingo? Laten we niet te vlug panikeren en samen een gents neuzeke eten.

Deel er eentje met iemand die je nog niet kent, misschien zit hij/zij wel in jouw groep. Nieuw

scoutsjaar, nieuwe kansen en vooral zeer veel nieuwe vrienden. Tijd om samen een mooi scoutsjaar

tegemoet te gaan.

Zondag 08/10: Geen vergadering

De leiding is op leidingsweekend om het scoutsjaar voor te bereiden.

WEEKEND!!! Vrijdag 13/10 - Zondag 15/10

“OMG, hier heb ik zoveel zin in." Wat zou het thema zijn? In wat mag ik mij verkleden? Zal het lekker

eten zijn?” Deze vragen zullen allemaal beantwoord worden in de komende weken via mail. Nog een

klein beetje wachten dus.
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Vrijdag 20/10: Dag van de jeugdbeweging

Kom vandaag allemaal in je uniform naar school en laat weten dat je fier bent op de scouts!

Zondag 22/10: (14u-17): Boerenhol-vergadering

Al wie da nie springt is FCB, al wie da nie springt is FCB. Al wie da nie springt, al wie da nie springt, al

wie da nie springt is FCB. Nen echte Gentenaar da is nen buffalo, tzal wel zijn dadde. Maar hoe is

eigenlijk het leven van een bruggse boer? Dat zijn levensvragen die we toch hebben. Vinden we

vandaag het antwoord?

Zondag 29/10: (14u-17): Tiensesuiker-veradering

Heb je ooit wel eens het verhaal gehoord van Tinne die 2 dagen voor Halloween zoveel snoepjes

gegeten had dat haar tanden allemaal uitvielen? Haar geest vliegt nog altijd rond in de Tiense

Suikerfabriek terwijl ze zoekt naar haar verloren tanden. Gelukkig is dat ver van hier en kunnen wij

hier wel vroegtijdig Halloween vieren. Of moeten we in onze bossen ergens anders voor vrezen?!

Zondag 05/11: (14u-17): Zandkasteelaanzee-vergadering

“Voetbal aan zee”, ooit de slogan van de barslechte voetbalclub KV Oostende. Gelukkig is dit niet het

enige wat de zee te bieden heeft. Pak je schopje maar mee want vandaag komt het zandsculpturen

festival naar Bergstraat 16 (aka de scouts) en zien we wie meesterlijk het zand vorm kan geven.
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Zondag 12/11: (14u-17): Thelastpostaandeijzer-vergadering

Het is al meer dan 100 jaar geleden toen onze grootouders aan de IJzer heldhaftig vochten voor onze

vrijheid. Wij denken dat sindsdien de jeugd enkel nog maar softer geworden is. Ben jij nog stoer en

sterk genoeg om deze echte legerproeven te doorstaan? Jammer genoeg zijn traantjes vandaag dan

ook niet toegestaan.

Zondag 19/11: (14u-17): Diegroteconstructiemetechtkweetniehoeveelbollen-vergadering

In de hoofdstad van Europa was er eens een monument speciaal van België gemaakt. Enkel

belangrijke mensen mochten het betreden, maar de bovenste bol was verboden toegang. Enkel 1

persoon had hiervoor een sleutel. Momenteel is zijn/haar identiteit ongeweten, maar we hebben

een licht vermoeden dat deze persoon zich onder ons bevindt…

Zondag 26/11: (14u-17): Tistochweleenstijddatwenogeenskoken-vergadering

Ken je die ene van de lekkere koekjes reclame, Lucy of Suzy? Ze loopt altijd zo met van die lekkere

wafeltjes. Hoe moeilijk kan het zijn om dat zelf eens te maken? Als ze dat in Luik kunnen, zullen wij

dat ook wel lekker kunnen maken. Oei, maar waar zijn onze ingrediënten naartoe?

Zondag 03/12: (14u-17u) KomtsinterklaasnietgewoonuitSintNiklaas-vergadering

Ist weer diene tijd vant jaar? Diene grijze met zijne lange frak komt weer cadeautje brengen voor alle

brave kindjes. Misschien zou hij best niet passeren dan want zoveel cadeautjes kan hij toch niet

hebben? Misschien komt roetpiet gewoon eens langs met zijn zak?
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Ons scoutsuniform bestaat uit:

✔ Een korte! groene! broek.

✔ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor

kapoenen maar wel een aanrader).

✔ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de

groepsleiding).

✔ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de

groepsleiding).

Onze contactgegevens:

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:

dingowolven@scoutshubertus.be met als subject: Dingo-Wolven

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:

+32 474 87 34 56 – Brecht
+32 491 97 15 78 – Lyas
+32 491 99 40 49 – Wolf
+32 479 05 91 93 - Jorunn
+32 468 46 37 70 – Marden
+32 468 23 56 95 - Jasper
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